Raak Achterbos

December 2024
www.raakachterbos.be
raakmolachterbos@gmail.com
BE38 9795 4059 7472

Prettige feesten
vanwege Raak
Achterbos!

En nog een welgemeende dankuwel aan alle vrijwilligers
die van 2024 weer een schitterend jaar hebben gemaakt

Beleef meer in Mol Achterbos

Mols Overleg Nucleair Afval vzw



Vrijdag 27 December 2024
Verenigingenquiz
19:30u tot 24:00u
PZ Achterbos

Raak zal naar jaarlijkse gewoonte deze quiz organiseren in de Kerstperiode.
Nieuwe ploegen die willen deelnemen kunnen zich melden bij 1 van de Raak
bestuursleden. Ploegen bestaan uit max. 6 deelnemers. Het inschrijvingsgeld

is nog steeds 0 euro. Supporters zijn steeds welkom! Ploegen die reeds
deelnamen zullen nog een uitnodiging op naam ontvangen om deel te nemen.
We maken er samen een leuke avond van!
Ploegen kunnen inschrijven bij chris.xhenseval@telenet.be

Vrijdag 03 januari 2025
Receptie Parochie
PZ Achterbos
ledereen welkom vanaf 19:30u tot 22:00u

Dinsdag 21 januari 2025

Maandelijkse wandeling
Starten aan PZ Achterbos
19:00u tot ...
Telkens een wandeling van een 7-tal km met waar mogelijk een tussenstop.




Vrijdag 24 januari 2025
Nieuwjaarsdrink Raak

Kafeeke - Achterbos
ledereen welkom vanaf 20:00u tot 00:00u

Jullie zijn allemaal welkom op de nieuwjaarsdrink van de Raak
samen met jullie partners! Samen gaan we gezellig het nieuwe jaar
in. Van 20:00 tot 22:00 nemen we de kosten op ons. Daarna zijn jullie
natuurlijk nog wel welkom om te blijven napraten maar dan op
eigen kosten. Omstreeks 00:00u sluiten we af.




Zondag 16 februari 2025

Ontbijtwandeling in de natuur
Ontbijt van 08:30u tot 09:30 in de Witte Haas
Wandeling tot ongeveer 12:00u

We starten met een lekker ontbijt in de Witte Haas waar we u verwennen met
allerlei lekkers (Verschillende broodjes, ei, spek, beleg, fruit, koffiekoeken en
allerlei dranken a volonté)

Vervolgens een natuurwandeling met Roger Damen van vzw Den Bunt
https://blog.seniorennet.be/denbuntvzw/

Kostprijs : 17€

Inschrijven kan bij Jef Vanhoof (jef vanhoof@hotmail.com of tel. 0479275702)
Stevige wandelschoenen en eventueel ook verrekijker voorzien!

Vrijdag 21 februari 2025

Kaart- en Spelletjesavond
Bib PZ Achterbos
20:00u tot 24:00u

En naar gewoonte ook een dartswedstrijd. Beginners zijn ook
welkom!

Graag inschrijven bij Lisette Gastmans (lisettegastmans@telenet.be)
voor 17 februari 2025


https://blog.seniorennet.be/denbuntvzw/
mailto:jef_vanhoof@hotmail.com




Nog enkele sfeerfoto’s van de 15 kapellekens

15 KAPELLETJES

De H. Kruiskapel werd hier op deze duinrug
gebouwd omstreeks “770. Pater Helsen.
dienstdoend geestelijke te Achterbos. richtie de
overige 14 kapelletjes op in 1815. In tijden van
besmettelijke -ziekten was de toeloop naar dé H.
Kruisweg zeer groot. Bij berechiting van een zieke
trokken de buren al biddend naar de kapelletjes

om hulp en genezing af te smeken




Bierproefavond RAAK

Het was een donkere gure avond in Achterbos. Zo'n avond waar een normale
sterveling binnen dicht bij de kachel blijft, en zich onder een fleece deken
wentelt terwijl hij droomt van een zonovergoten all-inn ergens aan de Turkse
Riviera.

Maar in Achterbos verzamelde er zich een duidelijk afgetraind gezelschap. In het
staminee aan de overkant sloeg men dit tafereel met stijgende verbazing gade.
Al gauw werd er gespeculeerd wat dit kon betekenen. Een stamgast meende dat
dit een relinie bijeenkomst betrof van de Bende Van Nijvel, een andere café klant
dacht dan weer eerder aan een come-back van de CCC. De inderhaast
opgetrommelde staatsveiligheid nam akte van een 30-tal voornamelijk
mannelijk en wel bijzonder afgetrainde participanten.

Doch de waarheid omtrent dit samenkomen was vreedzaam van karakter. Het
betrof een degustatie avond ingericht door de lokale afdeling van RAAK. Nu moet
u weten dat de afdeling van Achterbos geen doordeweekse afdeling is. Ze zijn
niet alleen geroemd omwille van hun buitengewone fysieke paraatheid, maar
nog meer omwille van hun werkelijk uitmuntende kennis over alles wat met
spijs en vooral drank te maken heeft. De Michelin gids beroept zich soms op hun
expertise als ze het zelf niet meer weten.

De Belgische bierindustrie wou maar wat graag gebruik maken van hun
deskundigheid om hen enkele staaltjes gerstenat te laten beoordelen. En zo
geschiedde. In de nabijheid van wat kaas en brood schotelde men de aanwezige
fijnproevers een zestal bieren voor. Het doordeweekse standaardontbijt voor de
leden van de RAAK afdeling van Achterbos. Het ene bier werd al beter gesmaakt
dan het andere. Maar er werd vooral gekeuveld over de grote uitdagingen
waarvoor onze Westerse democratie staat. Herhaaldelijk werden daarbij oude
filosofen in het Latijns geciteerd. Dit was immers ook een zeer belezen
gezelschap. Ik mag stellen dat het gemiddelde lid van Raak in Achterbos viot en
vioeiend 5 talen beheerst. De Belgische brouwers waren dan ook maar wat
vereerd dat dit illustere gezelschap zijn kostbare tijd aan hun brouwsels wou
spenderen.

De avond kabbelde gezapig verder, en alle grote wereldproblemen geraakte
opgelost. Wederom een mijlpaal voor onze Westerse geschiedenis. De
verontruste staatsveiligheid en de stamgasten van het café aan de overkant
sloegen een zucht van opluchting toen bleek dat de aarde gewoon rond de zon
bleef draaien na het beéindigen van dit drinkgelag. Eind goed, al goed. De
aandelen van INBEV stegen daags nadien met meer dan 10%.

Bob “De adelaar van Achterbos” Adriansens



Enkele sfeerfoto’s van de bierproefavond
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